
Loke, Papa, Schoonpapa, Opa, 
Je was nooit klagend, nooit vragend. 
Je lasten in stilte dragend. 
Je was niet echt een open boek  
als het om je gezondheid ging. 
 

Een man zo sterk als een paard. 

Met gevoelens, diep verborgen, maar o zo vroom. 
Een ruwe bolster met een peperkoeken hartje. 
Een wijsheid niet te evenaren en  
een wilskracht haast niet te bedaren. 
 

Je ooit zo krachtige levensvlam begon  
dag na dag een beetje meer te doven. 
Maar nu je er plots niet meer bent  
is het voor ons moeilijk te geloven. 
 

Lieve Loke, Papa, Schoonpapa, Opa, 
Slaap maar zacht en maak je geen zorgen. 
Wij slaan er ons wel doorheen  
met vallen en opstaan. 
Misschien nog niet vandaag,  
maar wie weet, beetje bij beetje, vanaf morgen ... 
 

  Je lief vrouwke, kinderen en kleinkinderen 



 ________________________________________________________________ 
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De familie dankt u 

voor uw aanwezigheid, 

voor uw vriendschap 

en uw vele blijken van medeleven. 

Alles verwaait met de wind van de tijd. 
Maar wat de wind heeft gezaaid 
krijgt zijn plaats in de schuur  
van de eeuwigheid. 
    (K. Gelaude) 

 

DE HEER 

Louis Cools 
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