
Liefste Jef, papa, opa, 

 

We wilden je nog zo veel zeggen, 

Je had nog zo veel  te doen. 

Nooit zullen we begrijpen waarom 

je ons op zo’n korte tijd verlaten hebt. 

 

Je was een fantastische man, papa en opa. 

Een vriend voor velen en overal graag gezien. 

Je hebt heel je leven hard gewerkt,  

maar werken was je leven. 

Machines uitvinden, maken en blij zijn als ze werkte  

gaf je veel voldoening. 

Je hebt genoten van je maalderij, werkhuis, tuin,  

schilderen, eten, drinken, wijn maken, brassband, ... 

 

“Geniet van het leven en pak alles mee”,  

was je levensvisie. 

We gaan je zo erg missen. 

Het ga je goed. 

† 

 
Liefdevolle herinnering aan 

 

De heer 

Jozef Spoelders 
 

Jef De Maalder 
 

Echtgenoot van Simonne Lauwers 
 

Geboren te Hombeek op 24 september 1937 
en in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen 

onverwacht van ons heengegaan op 27 juni 2016. 
 

Stichter van Spoelders BVBA 
Ondervoorzitter Brassband Hombeek 

Lid van OKRA 
 

______ 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of stil gebaar. 



________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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