
 

Mama, bommi,  

 

Afscheid nemen doet al�jd pijn 

Maar bij jou toch nog dat beetje meer 

Woorden kunnen onze tranen niet va�en 

Daarom zeggen we liever hoe dankbaar we zijn 

Dankbaar dat wij jou gekend mogen hebben 

Want zoals jij waren er geen twee 

Dankbaar dat je tot het einde bent kunnen zijn wie je was 

Je vlo�e, goedlachse, beminnelijke zelf 

Dankbaar dat we er tot het einde konden zijn 

Zoals jij er ook al�jd voor ons was 

Dankbaar dat je een fantas�sche herinnering blij" 

Ons hart blij" voor al�jd een stukje van jou 

 

Je kinderen en kleinkinderen 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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