Dank je wel, geleende schouder
dat ik even leunen mocht
dat ik even klein mocht wezen
dat een hand de mijne zocht
Dank je wel, troost zonder woorden
voor het simpele stille zijn
voor het trachten mee te dragen

van dezelfde zielenpijn.



Liefdevol aandenken aan

Mevrouw
Echtgenote van Willy Cauwenberghs

Wij danken u voor uw aanwezigheid, o ° Tisselt op 13-11-1940
troostend woord of stil gebaar. ~ tKapelle-op-den-Bos op 03-06-2016
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