Maria, weinig mensen kunnen op zo veel jaren hu-
welijk terugkijken. Het is goed geweest. De laatste
jaren waren heel moeilijk, maar ik ben blij dat je,
zoals we beiden altijd hebben gewild, thuis bent
kunnen sterven.

Mama, we zijn je dankbaar voor alles wat je voor ons
bent geweest: kinderoppas, hulp in ons huishouden,
minzame moeder, altijd bereid om in te springen. Je
heerlijke koude schotels en vooral je lekkere soep
zullen ons altijd bijblijven.

Meter, toen we klein waren, was ‘Nieuwenrode’ onze
tweede thuis. We konden er ravotten, putten graven,
met de tuinslang smossen, ons lekker vuilmaken.
De geur van spek met eieren bij het ontbijt dragen
we voor altijd mee. Bedankt voor alles.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45

.}.

Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Maria Van der Trappen

Echtgenote van Georges Cluts

° Nieuwenrode op 1 december 1928
t Nieuwenrode op 2 augustus 2015



