Haar leed is geleden
T De cirkel is rond

Nu krijgt ze de rust

Die ze hier niet meer vond

Mevrouw

Victorine Leemans

Echtgenote van Frans Moens

Geboren te Heffen op 6 april 1936
en te Rumst in het A.Z. Heilige Familie
van ons heengegaan op 3 december 2016,
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Lid van OKRA en Ziekenzorg van Tisselt.

De plechtige uitvaart rond haar asurne,
waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben
in de parochiekerk Sint-Jan de Doper te Tisselt
op zaterdag 10 december 2016 om 10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het columbarium
op de begraafplaats van Tisselt.

Gelegenheid tot groeten in de rouwkapel
van de kerk vanaf 9.30 uur.

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum
Sonja De Wit, Mechelseweg 223, Kapelle-op-den-Bos,
donderdag 8 december 2016 tussen 18.30 uur en 19 uur.

Zaterdag 28 januari 2017 om 18 uur vieren wij eucharistie
voor Victorine in de kerk van Sint-Jan de Doper te Tisselt.

Dit melden u met diepe droefheid:

Frans Moens haar echtgenoot

Edy Moens
Rudy en Maria Ielegems - Moens
Hilde Moens en Frank De Saedeleer

haar kinderen

Messalina Moens

Jelle Ielegems

Lino Huych

Ignace Huych en Joika Keyaerts
zoontje Liam

haar kleinkinderen en achterkleinzoontje

Haar broer, zussen, schoonbroer, schoonzussen,
neven en nichten.

De families Leemans, Moens, Van Loo en Van Ingelgem.

Met dank aan Dr. Herman Colpin en Dr. Axel Caenepeel.

Rouwbetuiging: Familie Moens - Leemans
p/a Mechelseweg 223 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20.40.45



