Pa, Opa, Kameraad,

Genieten van elk moment van het leven was een
opdracht voor jou.

Klaar staan voor en helpen bij diegene die je nodig
had was jouw motto.

Kaart spelen en op tijd en stond een glaasje,

een lekker etentje en een reisje waren je lang leven.
Het fier zijn op je vrouw, je kinderen en
kleinkinderen kon je niet wegsteken.

Jouw optimisme en goedlachsheid werkte voor ons
aanstekelijk .

Zelfs nadat de ziekte die onze streek teistert toesloeg
op je 78ste levensjaar bleef je een voorbeeld!

Je sereen afscheid en het troostend woord voor heel
je familie zal in ons geheugen gegrift blijven.

Rust nu maar zacht.

Wij zullen steeds van je houden en je nooit vergeten!

Dag Pa



Wij danken u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45
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Dankbare herinnering aan

De heer

Jan Baptist Suys
(Jean)

Echtgenoot van Joanna Van Muylder

° Nieuwenrode op 25 maart 1936
T Nieuwenrode op 9 mei 2015




