Paasdag, lekker gegeten nog.

Maar later op de avond was er iets mis.

Al die jaren van fysieke problemen

eisten uiteindelijk hun tol.

Je vocht ertegen, zonder dat aan de mensen te tonen.
Wijj alleen zagen dat, anderen niet.

Jij was een sterke man, een lieve echtgenoot,

een bezorgde vader.

Jouw hart zat vanbinnen, erg intens, met alles bezig,
maar het lag niet op je tong.

Maar mama en ik weten dat je enorm veel

van ons hield.

En papa, wij zullen ook nog enorm van jou

blijven houden.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45
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