Jan, vader, peter,

Je leven bestond uit werken

en een groot besef van plicht.

Je was een man van de juiste woorden,

recht door zee.

Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen.
Jouw woord gaf ons vertrouwen.

Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven.
Liefde, vriendschap en werklust

heb je ons altijd gegeven.

Samen hebben we alles opgebouwd.

Fier op je gezin en je kleinkinderen - je oogappels.
Bedankt voor alles wat je ons gegeven

en doorgegeven hebt.

We zullen je missen !

Je echtgenote, kinderen
en kleinkinderen



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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Liefdevol aandenken aan

De heer

Jan Verlinden
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