
Mamie, 

Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde lach, 

We gaan steeds meer lijken op elkaar. 

Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij, 

We blijven samen voor altijd. 

En ik vertrouw erop dat jij de weg wel weet, 

Dat je toch nog even toekijkt, 

En zorgt dat alles goed komt. 

Ik hou je vast en laat je vrij, 

Want jij bent ik, en ik ben jij, 

En dat is voor altijd. 

Je ‘keppetje’ 

——— 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 
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