Zo plots, zo snel, zo onverwachts.

Maar, voor altijd in onze harten.

Jij was een moedige, sterke vrouw.

Jij was onze liethebbende moeder en oma.

Jij beschermde en steunde ons.

Jij was zo dapper in jouw daden van zelfzorg.

Jij was zorgdragend voor mens, dier en plant.

Jij verdient oprecht respect en onze bewondering en
Jij verdient de le titel van “bloemenfluisteraar”.

De familie dankt u van harte
voor uw vriendschap en uw
troostende blijken van medeleven.
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Liefdevolle herinnering aan
Mevrouw

Maria Hermans

° Ramsdonk op 19 september 1937
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