Jos,

Je was de liefde van mijn leven,

Alles hebben we samen gedeeld,

Onze vreugde en geluk, maar ook onze zorgen en ons verdriet,
Afscheid nemen valt me heel zwaar.

Annie

Pa,

je was veel meer dan alleen ons vader, je was onze beste vriend.
Van kleine anekdotes tot grote problemen en ons verdriet,
altijd vonden we een luisterend oor en een helpende hand,
urenlange gesprekken.

Ik kan alleen maar hopen dat ik zelf ook zo’n ouder ben.

Kristel, Werner, Wouter en Monica, (mede in naam van Wim)



Wij danken u voor uw aanwezigheid, -l-

troostend woord of stil gebaar.
Liefdevolle herinnering aan

De heer
Jos Muysoms

Echtgenoot van Annie Robberechts
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