Ma,

Dit afscheid valt zwaar. Wegens je toestand hebben
we al vroeger en vaker dan normaal gezegd hoe bljj

wij waren dat jij onze moeder was. Jij stond steeds
klaar voor pa, je kinderen, je kleinkinderen. Niets
was je teveel. Tot het niet meer ging. En nu ging het
wat beter, maar toch.....

Je steunde ons in de zaken die we deden en de dromen
die we wilden waarmaken. De mensen die je echt
kennen, zijn je vrienden gebleven tot nu.

Jij laat een grote leegte achter. Ons leven zit vol met
de dingen die je deed, de dingen die je ons leerde, de
dingen waarvoor je ons waarschuwde, de dingen die je

ons vertelde. Je blijft elke dag met ons meeleven.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
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Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Regine De Roeck

Weduwe van René Vanzurpele (11978)
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