
Eenvoudig ben je door het leven gegaan. 

Werken schrikte je niet af. 

Altijd bezig, je kon alles aan. 

Nimmer moe, nimmer gedaan. 

 

Beetje bij beetje moest je ons verlaten. 

Je verloor je lach, je kracht, je vermogen om te praten. 

Die blik, die stilte deed vaak zo zeer.  

Onze ‘Va’ van vroeger was je niet meer….. 

We zagen wel je stil verdriet, maar echt helpen konden 

we je niet. 

Nu je bent heengegaan, blijven we vooral dankbaar 

voor alles wat je voor ons hebt gedaan. 

 

_____ 

 

De familie dankt u voor uw aanwezigheid, 

uw troostend woord of uw stil gebaar. 



 ____________________________________________________________________ 
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