
Muriel, ik heb je leren kennen als de lieve vrouw van Bert en ik heb 

je als de geweldige mama van Mats, Lena en Hanne in mijn hart 

gesloten. Ook voor jou is daar een plaatsje, bij de kindjes en mijn 

mannen. 

 

Mijn schattekes, Mats, Lena en Hanne, ik had jullie graag zien groot 

worden en samen met opa mijn steentje bijgedragen aan jullie weg 

naar “de grote mensenwereld”.  

Ik wil dat jullie dikke vrienden worden met onze poes Floke en haar 

zeker niet bang maken. 

 

Magda en Gert jullie waren mijn jeugdvriendschappen.  

Wij hebben samen toffe momenten mogen beleven en dit tot het 

laatste moment. Gisele jij kwam erbij toen ik ging werken. Ik ben je 

dankbaar voor onze vriendschap die veel verder ging dan het werk 

alleen. 

† 

 

Liefdevolle herinnering aan 
 

Mevrouw  

Liliane Alewaters 
 

Echtgenote van Jan Van den Heuvel 
 
 

° 16 mei 1953 
† 27 november 2017 

 

______ 

 
Dank 

Aan dé drie mannen van mijn leven.  

Jan, Bert en Roel jullie waren simpelweg mijn levensdoel. Niets of  

niemand stond daar boven. Ik heb veel van jullie alle drie gehouden.  

Bertje, Roeleke ik ben fier op de mensen die jullie geworden zijn.  

Laat nooit iets of iemand aan jullie broederband raken en zorg voor 

papa als het nodig is. 



________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

 

Lea, jij bent jaren mijn trouwe en begripvolle supporter geweest. 

Je was er elke week voor een wandelingske, een babbel, een hulpje 

hier of een hulpje daar en vele kleine praktische attenties. Aan 

onze “sportieve uitspattingen” kwam te snel een einde. ’t Was 

plezant en we waren goe bezig...dacht ik. Merci!! 

 

Al deze vriendschappen neem ik mee en koester ze voor eeuwig. 

 

Dank aan alle mensen die mij gesteund hebben of op de één of 

andere manier iets betekend hebben in mijn leven. 

 

Het ga u allen goed. 

Liliane 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of stil gebaar. 


