
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stil en haast onopvallend ben jij door het leven gegaan. 
Steeds correct en behulpzaam,  
niets was je teveel, een man van weinig woorden  
die zelfs de kleinste dingen wist te bekoren. 
 
Net nu na al die jaren van liefdevolle verzorging voor oma, 
net nu dat er eindelijk wat tijd vrij kwam voor uzelf, 
net nu dat je nog zoveel plannen had, 
net nu het leven u terug begon toe te lachen, 
net nu verlaat je ons, zonder één teken, één woord of één traan. 
 
Zoals je geleefd hebt ben je heen gegaan, 
stil, vredig en niemand tot last. 
Zoals de dag in de nacht verwelkt, 
de zon achter de wolken verdwijnt, 
met in je handen parels van eenvoud en liefde. 
 
Voor ons zal het nooit meer zijn zoals vroeger, 
maar laten we verder leven zoals jij en oma het zouden willen. 
Niet met diepe wonden van verdriet, 
maar met een groot mooi hart en tranen van plezier. 
 
Opa, het gaat u goed en doe de groeten aan oma 
We zullen je missen… 

 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

† 
 

Dankbaar gedenken wij 
 

Jef Van der Auwera 
 

Weduwnaar van Christine De Borger 
 

° 10-03-1940 - † 05-07-2014 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


