
Verlies en overlijden 

De ergste tijden 

Tijden die iedereen wil vermijden 

Omdat we er zo onder lijden 

Onze geliefden gaan en wij blijven hier staan 

Blijven achter met de vraag “Waarom?” 

We moeten verder met ons leven 

Toch willen we dat je nog was gebleven 

Je leefde dag op dag 

Elke dag was voor jou een feestdag 

Je gaf zoveel om de jacht 

Het was je leven, je gaf het zoveel aandacht 

Pijn in ons hart en tranen in de ogen 

We weten … terug zal je niet komen 

En je zien kan alleen nog maar in onze dromen 

Het leven is nu eenmaal komen en gaan 

Maar gelukkig blijven onze herinneringen bestaan 

Bedank lieve pa, bompa 

Voor al die mooie jaren ! 
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Dankbare herinnering aan 
 

De heer 

Maurits Vanachter 
 

Weduwnaar van Jeanne Plaskie (†1995) 
Partner van Paula Carlier (†2012) 

 

Geboren te Puurs op 5 februari 1933 

en in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen 

overleden op 22 maart 2015. 

 

________ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 




