
 

Lieve papa, 

Je was een man van weinig woorden. Des te meer van daden. Je 

handen hebben voor ons gewerkt. Je hart hee� voor ons geklopt. 

Nooit heb je geklaagd, zelfs niet toen je ziek werd. Je leefde voor 

je kinderen, kleinkinderen, en voor je paarden. Dit was je lang 

leven. We hadden je nog zo graag bij ons gehouden, het was zo 

fijn. Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven, we houden 

zoveel van jou. Wat was je een prach#g man. 

  Je kinderen 

 

Liefste pépé, 

Al die momenten die we samen hebben beleefd, we dragen ze bij 

ons zodat niemand jou vergeet. We zullen je missen, je blij� in 

onze harten. 

  Je kleinkinderen 

  



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Liefdevolle herinnering aan 
 

De heer 

Wilfried De Cock 
 

Geboren te Puurs op 21 juli 1946 

en thuis te Ramsdonk omringd door zijn kinderen, 

kleinkinderen en geliefden 

zachtjes overleden op 14 juni 2016. 

 

 


