
 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang  

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds;  

Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 

 

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U  

en zal niet wankelen.  

Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnenin mij,  

die rust in U alleen. 

 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;  

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding. 

 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los  

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 

         Psalm 37:7a, 62:6,63:2, 51:12, 23:4, Efeziërs 6:16 
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Dankbaar gedenken wij 

 

DE HEER 

Paul Geerts 
 

Echtgenoot van Ingrid Van Assche 

 

° Willebroek op 15 februari 1956 

† Mechelen op 12 januari 2015 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


