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Dankbaar gedenken wij 

 

De heer 

Domien Dubin 
Echtgenoot van Coleta De Doncker 

 

Geboren te Hombeek op 13 maart 1933 

en te Mechelen in het A.Z. Sint-Maarten, 

van ons heengegaan op 5 september 2014, 

gesterkt door zijn geloof 

 

Op rust gestelde verzekeringsadviseur 

Sjoeke, jij met je sterke levenswil ging het eeuwig leven in  

Jouw broze hart hee, het begeven, geen enkele dokter kon jou nog genezen 

Wij hadden steeds het gevoel dat je ons heel graag zag en heel graag bij 

ons was 

Bedankt voor dit mooie leven samen 

Jij laat mij lieve en mooie mensen na, dat wilde ik jou nog graag zeggen 

Sjoeke, bedankt voor die 58 jaar dat wij samen waren, in liefde, zorgen, 

verdriet en pijn 

Ondanks alles waren wij zo gelukkig samen 

Onze liefde en trouw voor elkaar waren immers de sleutels van ons helaas 

te vroeg gebroken geluk 

Wij hebben samen zoveel mooie reizen gemaakt, maar de weg op deze 

aarde was te smal geworden voor mensen op maat zoals jij en ik 

Ik zal tot mijn grote spijt het laatste stuk alleen moeten bewandelen 

Een traan rolt weer naar beneden, een traan als dank voor ons mooie 

verleden 

Sjoeke, jouw levensboek is nu volgeschreven, je hebt het zachtjes  

dichtgedaan, was jij nog maar even bij ons gebleven, de 2jd ging  

veel te snel 

Sjoeke, voor de laatste maal vaarwel 

Dank je voor dit mooie leven, 

 

       Coleta 

Vake, jij hebt samen met ons moeke zo naar beterschap getracht,  

maanden, jaren, dag en nacht 

Vake, jullie hebben samen voor ons allemaal zo veel gedaan ondanks  

alle bekommernissen en pijn 

Vake, jij hebt ons en ons moeke alles gegeven wat in je macht lag,  

heel veel zorg en immense liefde 

Maar wij konden spij2g genoeg in ruil daarvoor je gezondheid niet  

teruggeven 

De herinnering van jouw onvoorstelbare liefde voor ons nemen we  

mee in ons verdere leven 

Wat waren jij en ons moeke een prach2g paar, ouders met  

onuitpu5elijke liefde voor hun kinderen 

Vake, wij zijn trotse kinderen en houden immens veel van jou 

Vake, wij zijn je dankbaar voor alles wat je ons geleerd hebt, maar  

vooral omdat je zo een uitzonderlijk lieve, gewone, brave man was 

Dank je, 

 

    Je kinderen 
 

Lieve opa, we hebben je niet verloren, daarvoor gaf je ons teveel, 

want van wat wij geworden zijn, is er van jou ook een deel 

Wij houden zoveel van jou, lieve opa. Wij gaan je nooit vergeten,  

je bent voor al2jd in ons hart 

Dank je opa, 

 

    Je kleinkinderen 

    Je achterkleinkinderen, zijn oogappeltjes 



 

Familie, buren, vrienden en reisgezellen, bedankt voor jullie steun 

 

Collega’s van de wielersport, bedankt voor de samenwerking 

De wielersport hee, zijn leven heel mooi ingekleurd 

 

Coleta, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen 
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