Hier zitten wij, stil....
gedachten vliegen
naar jou heen.

Hoe is het daarboven,
vind je 't er fijn?
Jammer dat je nooit meer
bij ons zult zijn.
Voorgoed ging je weg,
voor altijd.

We konden je niet helpen
al wilden we graag.

Nu zitten we steeds met dezelfde vraag:
“Ben je gelukkig daarboven”,
wij willen het zo graag geloven.

Liefste papa, rust nu maar zacht.
Je bent nu de mooiste ster aan de hemel die over ons waakt.
We zullen je voor altijd in ons hart dragen.

Dikke kus, Mama, Mika en June ¥¥¥



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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