Nooit echt bij stil gestaan
wat een groot deel hij eigenlijk was van ons leven.
Een tweede vader voor de kinderen van uw broer,

een tweede grootvader voor de kleinkinderen.

Altijd er bij, in stilte, op afstand, op z'n nonkel Willy's,
maar altijd er bij.

En nu..
Van de ene op de andere dag, gewoon weg.

Ineens.

Woorden schieten te kort,

maar het gemis zal enorm groot zijn.
Dank u...

Voor alles

Van ons



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Liefdevol aandenken aan
DE HEER

Willy Kennis

° Kapelle-op-den-Bos op 27 april 1931
+ Mechelen op 23 juni 2016



