
De mens kent noch het uur,   

noch de plaats of de wijze  

waarop hij de dood zal vinden. 

Het leven is broos,  

het is als een net  

van zijde draad geweven. 

Laat ons daarom leren  

steeds bereid te zijn,  

wat ook onze overtuiging mag zijn. 

 

________ 
 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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