Je wilde nog zoveel

maar had niet meer de kracht.

Je ziekte had je volkomen in zijn macht.
Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden,
al je zorgen en verdriet

behoren nu tot het verleden.

Rust nu maar uit.

Je bent nu bevrijd uit je lijden,
maar ach, het valt ons zwaar
van jou te moeten scheiden.

Je hebt ons een heel stuk geluk
en liefde gegeven.

Lieve echtgenote,

kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden,

dank voor uw goede zorgen,
dank voor elk bezoek.



De familie dankt u
voor uw aanwezigheid,
voor uw vriendschap

en uw vele blijken van medeleven.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45

Dankbare herinnering aan

De heer
Freddy Goovaerts

Echtgenoot van Godelieve Roofthoofd

° Mechelen op 27 augustus 1946
t Leuven op 25 januari 2015

Medestichter van Transport VERGO.



