Papa,

Weinig woorden

Hard werken

Het leven gaf en nam, te vroeg
Klagen deed je nooit,

ook niet toen je ziek werd
Bekommerd om het kleinkind
waarvoor je er langer wou zijn,
niet om jezelf.

Eenvoud sierde je

Naar luxe heb je nooit verlangd
Je had de zee niet nodig

of de bergen

Al stappend je velden afgaan
Een grasspriet in je mond
Enkele duiven op het dak

Een stoel in de hof

Een babbel met vriend en buur
De radio, de krant

Meer was er niet nodig

voor simpel geluk

Bedankt, Pa, Peter, dat je er voor ons was
We voelen nu zo erg de leegte.




Wij danken u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of uw stil gebaar.
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