
Zo graag was ik nog te midden 

van U gebleven,  

maar het mocht niet zijn. 

Wees niet bedroefd 

om mijn plotse heengaan. 

Alleen de Heer   

kan de diepe wonden helen. 

Vurig dank ik U  

om de liefde en de zorgen, 

waarmee U mij steeds hebt omringd. 

Ik zeg niet vaarwel,   

maar tot weerziens in de hemel. 

 

________ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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