
 

Papa, 

Boeren was je leven. Ploegen, zaaien en oogsten ritmeerden je dagen.  

Het werken op het land en met de dieren bezorgden je intense  

vreugde. Tot de dag voor je overlijden, had je interesse voor de nieuwe 

oogst witloof. Waar je zelf nog een stuk hebt toe bijgedragen: het veld 

wieden, de wortelen bevoch!gen. 

 

Veel te vlug hee# mama je moeten verlaten. Je dochter hee# je  

geholpen verder te gaan. Met je rotsvast geloof als kompas. Want  

ook al stond het geluk niet al!jd aan jou zijde, bij de pakken blijven 

zi&en, deed je niet. De boer, hij ploegde voort. 

 

Volhoudend aan je principes, die we misschien niet al!jd begrepen of 

goedkeurden, was je toch al!jd een pragma!cus. Zonder je principes 

te verloochenen, vond je een oplossing voor alle problemen.  

 

Dank je papa, voor de steun de je ons steeds hebt gegeven, voor  

de kansen die we hebben gekregen. Het is nu aan ons om je lange 

afgelegde weg verder te volgen. Met jou en mama als voorbeeld.  

Het ga je goed! 

 

Gerda, Roger, Patrick, William en Werner 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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† 
 

Liefdevol aandenken aan 
 

De heer 

Gerard Cornette 
 

Echtgenoot van Rachel Mertens († 6-8-1972) 

 

° Krombeke op 13 oktober 1925 

† Mechelen op 4 november 2018 

 
 
 


