Lieve mémé,

Toen die onzekere verwarring bezit van je gedachten nam
Wisten we eerst niet goed wat ons overkwam
We raakten je iedere dag een beetje kwijt
Maar op afscheid nemen staat geen tijd

Je geheugen werd als een vergiet

Wat gisteren gebeurde wist je niet

Nu je oud geworden bent

En je geen mensen meer herkent

En niet eens je naam meer weet

Pakken wij je hand nog even beet

En zeggen je een laatste keer gedag

Laten we je voelen dat het nu mag
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