
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je moeder blijft je moeder,  

zo eigen en zo vertrouwd. 

Je wilt haar niet graag missen,  

omdat je van haar houdt. 

Maar eens komt de dag,  

dat je haar moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is,  

maar in je ogen blinkt een traan. 

 

———- 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 

† 
 

Dankbare herinnering aan 
 

Mevrouw 

Leonie Vloeberghen 
 

Weduwe van Staf Van Ingelgem (†1993) 
 

° Leest op 29 juni 1926 

† Mechelen op 11 oktober 2014 
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