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Met dankbare herinnering aan 

 
DE HEER 

Willy Deleus 
 

Echtgenoot van Godelieve Nuytkens 
 

Geboren te Boortmeerbeek op 30 mei 1940 

en te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis onverwacht 

van ons heengegaan op 6 januari 2014, 

voorzien van de Sacramenten der Zieken. 
 

________ 

 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liefde is iets voor het leven 

maar dat leven is soms veel te kort 

Afscheid nemen is heel moeilijk 

omdat alles anders wordt 

 

Zo onverwacht en stil ben je van ons heengegaan 

je hebt voor ons en iedereen altijd klaargestaan 

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven 

zo was je hele leven 

 

Je was een schat voor ons allen 

het zal zwaar zijn je te moeten missen 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 


