
Nu je handen stil zijn Moeder 

en alle pijn voorgoed voorbij. 

Nu je ogen slapen 

ook al kijk je nog naar mij 

vind ik woord noch taal 

om je te danken. 

Jij die om ons allen 

zo bekommerd was. 

Ik voel me klein en besef pas nu 

in mijn diepe droefenis 

hoe groot toch wel 

een Moeder is. 

_______ 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 
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