Lieve zoon,

Zoals jij geleefd hebt,

in alle eenvoud en stilte,

zo ben je ook heengegaan.

Je was rustig en zacht van aard,
vriendschap lag in je kaart.

Jouw beklemmende ziekte

heb jij zonder klagen gedragen.

De laatste dagen heb je

er zo voor gevochten,

maar deze strijd kon je

gewoonweg niet winnen.

Ons verdriet is onbeschrijflijk groot.
We troosten onszelf.

Maar in ons hart blijf je altijd bij ons.
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Liefdevol aandenken aan

DE HEER
Jurgen Huysmans

Wij danken u voor uw aanwezigheid, ° Mechelen op 2 februari 1976

troostend woord of stil gebaar.

t Aalst op 11 november 2016
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