Lieve moe - moemoe

Een moeder sterft altijd te vroeg

Al wordt zij nog zo oud

Een leven lang zorgzaam geweest,

gegeven en geloofd.

De kaars leek bijna eindeloos

maar is nu stil gedoofd.

Een hand die zwaaide als we gingen.

Als straks de zon toch weer zal schijnen

en hoog boven aan de hemel staat dan weten wij dat
er met die stralen een glimlach naar beneden daalt.
Maar veel fijne herinneringen verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden maar voor altijd in ons hart.

Rust nu maar zacht lieve moemoe.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.
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