"Jouw levenskaars leek bijna eindeloos,
Toch is ze nu langzaam uitgedoofd.
Een leven lang zo zorgzaam geweest,
Een leven lang zoveel gegeven en zo sterk geloofd.
Nooit was iets teveel,

Je bezat zoveel goedheid en liefde

En wij kregen allemaal ons deel.

Jouw familie was jouw lange leven.

Tot het laatste zijn wij in jouw gedachten gebleven.
Moeke, slaap nu maar zacht,

Je hebt voor altijd een plaatsje in ons hart

Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of uw stil gebaar.
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Dankbaar gedenken wij
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