
 

Liefste ma, Liefste moeke, Liefste oma, Liefste meter, 
 

Afscheid nemen doet zo’n zeer, maar van een (groot)moeder  

des te meer…  
 

Met zeer veel liefde heb je ons samen met (o)pa gemaakt tot wat  

we nu zijn en heb je steeds het allerbeste voor ons nagestreefd en 

gerealiseerd. 
 

We konden steeds bij jou terecht voor raad en daad. Geen inspanning 

was je teveel. 
 

Wat je voor ons gedaan hebt, zullen we nooit of te nimmer vergeten. 
 

Je hebt ons geleerd dat met liefde en warmte voor mens en dier je de 

wereld tot een mooiere plek kan maken en kan bogen op “eeuwige” 

vriendschappen. 
 

We zullen je missen aan onze zijde als onze gids, maar voor al'jd 

koesteren in ons hart waar je een “uniek” plekje hebt ingenomen  

en blijvend verder zal vertoeven. 
 

Thierry, Pascal, Quinten en Chloé 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of s'l gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45 

Verder van de wereld weg 

elke dag een beetje.  

Dichter naar de hemel toe  

elke dag een treetje ... 

† 
 

Liefdevol aandenken aan 

 

Marie-Louise MIES 
Echtgenote van Marcel Lammar 

 

° Mechelen op 7 oktober 1945 

† Walem op 3 februari 2017 


