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Liefdevolle herinnering aan

Jella Lauwens

° 13 augustus 1996
T 7 september 2018

Partner van Anouk
Dochter van Koen en Sandra
Zus van Mats(7), Lieza en Ruben

"Ik wil graag begraven worden, dan kan iedereen mij nog
een bezoekje brengen," zei Jella ooit.

We hebben haar wens vervuld,
ze rust nu op het kerkhof (nieuw) Beemden van Londerzeel.

Lieve, lieve Jella

Spontaan, goedlachs, zacht, lief en nog zoveel meer.

Er bestaan niet genoeg woorden om jou te kunnen omschrijven.
Je was zoveel, voor zovele mensen.

Wij houden immens veel van jou

en gaan je onmetelijk hard missen.

Jij gaat nu op reis

en wij blijven hier achter

met al de mooie herinneringen

van de fantastische, prachtige persoon die je was

en die je altijd zal zijn.

We zullen je nooit vergeten,
Anouk



Het zand vergeet straks je voetafdruk.
Weggewist door de zee.

Maar we dragen je altijd in ons hart.
Altijd ga je met ons mee

Gisteren was je nog dichtbij.

En vandaag hebben we zo veel wee.

Wij danken u voor uw aanwezigheid,

troostend woord of stil gebaar.
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