Beste broer,

Je was de oudste van het gezin.

Dat legde een zware last op je schouders.

Je hebt je een groot deel van je leven

ingezet voor je familie.

Je moest alles in je eentje beredderen.

Dat gaf veel vrijheid,

maar lasten kon je niet delen.

Dat verdient veel respect.

Toch vond je altijd tijd om iemand te helpen.
Gelukkig heb je ook genoten.

Je hield van lekker eten en de nabijheid van vrienden.
Voor elke vreugde die voorbijging

blijven er mooie dingen in ons hart verder leven.
De zon gaat onder, maar waar je was

is nog je zachte warmte.

Bedankt Frans.



De familie dankt u voor uw woorden van troost,
uw gebed en uw medeleven.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba,
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45

.*.

Dankbaar gedenken wij

Frans Lauwers

° Leest op 15 november 1944
t Mechelen op 16 december 2014

Zoon van Jan en Josepha Lauwers(f) - De Wit(f)



