
Liefste sjoe, 
 

Met tranen in mijn hart, ben jij nu gegaan.  

Jouw weggaan het verwart plots mijn bestaan.  

Al is het nu voorbij. 

En doet het afscheid pijn,  

toch wil ik echt dankbaar zijn,  

om wat je was voor mij. 

 

Eenmaal in je leven, eenmaal maar in je bestaan,  

kom je iemand tegen, die je hart laat overslaan.  

Ik kwam je tegen bij Eternit,  

en heb je nooit meer laten gaan. 

Samen alles delen, dat is wat wij deden. 

 

Je was mijne sjoe, mijn ‘maske’, mijne kameraad… 

mijn “alles”. 

Ooit komt er een keer en dan zien wij elkander weer... 

 
Je sjoeke Pierre. 

† 

 
Liefdevolle herinnering aan 

 

MEVROUW 

Anna Victorina Aerts 
‘Vik’ 

 

Echtgenote van Pierre Olbrechts 
 

Geboren te Ramsdonk op 6 september 1938 
en in het A.Z. Sint-Maarten te Mechelen 

van ons heengegaan op 4 juli 2016, 
gesterkt door haar geloof. 

 
Lid van de bond der gepensioneerden van de N.V. Eternit. 

Lid van de Vriendenkring De Toekomst. 
 

______ 
 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of stil gebaar. 



________________________________________________________________________________________________________ 
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