
Moeder zijn: 

is liefhebben, 

geloven in het leven en het goede, 

antwoorden op vele vragen 

en dromen kunnen raden, 

bewonderen, begeesteren, 

zien groeien en ontluiken. 

 Moeder zijn: 

 is veel zien en nog meer zwijgen, 

 vertrouwen op de toekomst, 

 jong heimwee kunnen verbergen 

 en goede wegen kennen. 

Moeder zijn: 

is kinderen grootbrengen, 

bevrijden uit angst en kleinheid. 

 Moeder zijn: 

 is loslaten, op weg zetten 

 en laten gaan. 

 

† 
 

Dankbare herinnering aan 
 

Mevrouw 

Anna Maria Pateet 
 

Weduwe van August Troch (†2012) 

 
Geboren te Leest op 24 augustus 1921 

en op 5 november 2014 in het woonzorgcentrum “Akapella” 
te Kapelle-op-den-Bos zachtjes van ons heengegaan, 

omringd door haar geliefden, 
voorzien van de Sacramenten der Zieken. 

 
______ 

 
“ Zoveel liefde van jou gekregen, 

zoveel levenswijsheid ons meegegeven, 
het maakt, liefste moeke/meterke, 
dat we je nooit zullen vergeten.” 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 


