Met liefde en dankbaarheid herdenken wij

De heer

Paul Peeters

Echtgenoot van Mimi Wauters

Geboren te Tienen op 9 november 1935
en overleden in het AZ Sint-Maarten te Duffel op 10 februari 2015
voorzien van de Sacramenten der Zieken.

Oprechte dank voor uw medeleven, troostende woorden
en blijken van vriendschap.

Mimi, Johan & Inge, Peter & Kristin, Kaat, Dirk & Elsie, Koen & llse
hun kinderen en kleinkinderen.

Liefste schat, lieve papa, dag opa,

Je hebt geleefd met volle inzet voor je medemens en je familie.
Je was een man van kracht en daad, een rots in de branding
voor ons allen. In Tienen was je al geéngageerd scout en in
Leuven stond je op de barricaden in de schoolstrijd. De liefde
bracht je naar Kapelle waar je leven gaf aan een groot gezin en
een groeiend familiebedrijf.

Je sociaal voelen zette je aan tot politiek engagement en
dienstbetoon. De Vlaamse beweging inspireerde je en maakte
van jou een klauwende, niet te temmen leeuw.

Je verantwoordelijkheidszin en energie, je integriteit en
diplomatieke aanpak, brachten vele mensen bij elkaar. Door je
welbespraaktheid kon je velen inspireren en overtuigen. \an je
organisatietalent en zin voor orde kon iedereen wel leren.

Je hebt intens geleefd en van het leven genoten met je familie
en vrienden. Paars-wit zal voortaan een vurig supporter
missen.

Hoewel je levenspad niet altijd over rozen liep, ben je altijd
positief gebleven. Je jarenlange ziekte heb je met grote
waardigheid en sterke moed gedragen.

Het afscheid komt hard aan en doet veel pijn.

Liefste, we zullen je heel erg missen: ons grote voorbeeld, onze
toeverlaat, zielsverwant en dierbaarste vriend.

Jouw voorbeeld volgen zal ons sterken en ervoor zorgen dat je
heel dicht bij ons blijft.

Mimi, je kinderen en kleinkinderen.

Mama, omi, bedankt voor de jarenlange zorg voor opa.



