Eenvoudig en stil heeft hij geleefd
en ook zo is hij van ons heengegaan.
Wij danken de Heer

voor de gunst van dit leven.
Woorden zeggen vaak zo weinig,
maar de gedachtenis

aan onze dierbare blijft ons bij.
Ons geloof mindert het leed

en ons gebed is een troost.

Wij geloven in zijn geluk,

hopen op het weerzien

en blijven hem beminnen.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Marcel Van Den Berghe

Echtgenoot van Rosa De Schrijver

° Baasrode op 22 januari 1935
t Kapelle-op-den-Bos op 4 oktober 2017



