
Als ik ooit doodga, 
laat me de kans om vrij te zijn en te gaan, 

over de grenzen van de dood, 
mee met de wind, 
mee met de vogels. 

 
Als ik ooit doodga, 

verstik me dan niet in je tranen, 
maar schep een herinnering aan mij, 

in je eigen levenssfeer, 
daar waar je gelukkig bent. 

 
Als ik ooit doodga, 
gedenk de goede 

en gelukkige dagen, 
vergeet en vergeef mijn fouten, 

want die hebben we toch allemaal. 
Ik had jullie allen lief ... 



 ________________________________________________________________ 
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Dankbare herinnering aan 
 

De heer 

Herman Michiels 
 

Partner van Leona Dietens 

 

Geboren te Booischot op 3 februari 1945 

en zachtjes ingeslapen op 3 juli 2015. 

Bedankt voor je steun, je aanwezigheid. 


