
 
 
 

 
 

“Wanneer de hand van een man, 
de hand van een vrouw beroert, 
benaderen zij samen 
het hart van de eeuwigheid.” 

  
                                       Kahlil Gibran 



† 

 
Dankbaar gedenken wij  

 

De heer 

Paul Vermaelen 
 

Echtgenoot van Jeanne Maes (†) 

 

5 augustus 1929 

12 oktober 2014 

Er is geen dood waar ik nu ben 

Slechts vreugde en liefde 

Dus treur niet om mijn laatste reis 

Ik ga naar Mamy..... 


