
 

 

 

Er is een tijd om te lachen 

En een tijd om te huilen 

Een tijd om te leven 

En een tijd om te sterven 

 
   

 

DE HEER 

Hendrik Van Praet 
‘Rik’ 

 

Levensgezel van Joanna Michiels (†) 

 

Geboren te Hombeek op 19 december 1929 

en te Bonheiden in het Imeldaziekenhuis 

van ons heengegaan op 5 december 2016. 
 

_______ 
 

 

De afscheidsplechtigheid, 

waartoe wij u uitnodigen, zal plaatshebben 

in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50, 

1804 Cargovil Zemst-Eppegem 

op dinsdag 13 december 2016 om 11.15 uur. 

 

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid. 

 

Zijn as zal aldaar verstrooid worden. 

 

U kunt Rik nog een laatste groet brengen 

in het rouwcentrum Sonja De Wit, 

Mechelseweg 223, 1880 Kapelle-op-den-Bos, 

vrijdag 9 december 2016 tussen 18.30 uur en 19 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dit melden u: 

 

Peter en Imelda Van Praet - Van Hoeymissen 

Marc en Marina Van Assche - Van Praet 

Eric en Lea Van Praet - Spanhoven 

  zijn kinderen 

 

Tanja Van Praet en Gert Van Roy 

 Luka 

Katja Van Praet en Joris Raman 

 Kiara en ♥ 

Jasmijn Van Praet 

  zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen 

 

Zijn zussen, broer, schoonbroers, schoonzussen,  

neven en nichten. 

 

De families Van Praet en Rosiers. 

 

Met dank aan Dr. Coeck en het personeel  

van het Imeldaziekenhuis te Bonheiden 

voor de goede zorgen. 

 

Rouwadres: Westrodestraat 93 B - 1861 Wolvertem 

 

 _________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Mechelen-Hombeek - Tel. 015 20.40.45 

www.uitvaartverzorging-sonjadewit.be 


