
 
Liefste moe, 
 
Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de kracht 
Nu rest enkel nog de herinnering, die onze pijn verzacht 
 
Vele mooie verhalen, blijven ons voor altijd bij 
Een groot gezin met 7, het harde werk op de boerderij 
 
Je was zo dankbaar, als we met de klein mannen  
langs kwamen 
Ni gemakkelijk hé moe, zo’n grote familie met zoveel namen! 
 

De kaars leek bijna eindeloos, maar is nu stil gedoofd 
Zo spijtig … die 100 niet gehaald, dat hebben we toch  
steeds geloofd 
 
Dank voor alles, lieve moe, dank voor alle mooie dingen 
We zullen je missen … je hand die zwaaide als we weg gingen 
 
Lieve moe, voor altijd in ons hart, rust nu maar zacht 
Dicht bij ons Lieve Vrouwke, die hierboven op je wacht 
 
  Je kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 

 

 



 ____________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of uw stil gebaar. 

† 
 

Liefdevolle herinnering aan 

 

MEVROUW 

Alice Broothaers 
 

Weduwe van Frans Muyldermans 

Weduwe van Jozef Muyldermans 
 

° Londerzeel op 29 maart 1920 

† Kapelle-op-den-Bos op 26 oktober 2015 


