
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zwaar werden de dagen  

 en lang duurde de nacht. 

 Hoe moeilijk is het vechten  

 bij het ontbreken van de kracht. 

 Maar ondanks je verlies  

 van de strijd om het leven. 

 Heb je ons een heel stuk geluk  

 en ontzettend veel liefde gegeven. 

 

 Lieve Opa,  

 Wie had gedacht dat we je ooit  

zo snel moesten afgeven. 

 

———- 

 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 
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