Mijn lieve man,
lieve papa, lieve opa,

Je handen hebben voor ons gewerkt
je hart heeft voor ons geklopt.

Je hebt er niets meer van gemerkt
het is onverwachts gestopt.

We hadden je nog zo graag bij ons gehouden,
het was zo fijn, helaas dat mocht niet zijn.

Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven.



Wij danken u voor uw aanwezigheid,
troostend woord of stil gebaar.

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek-Mechelen - Tel. 015 20 40 45
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Liefdevolle herinnering aan

Paul Van de Voorde
“Polle”

Echtgenoot van Marie Christine Beuckelaers

° Willebroek op 15 januari 1960
t Kapelle-op-den-Bos op 12 september 2016




