
Sjoeke ik zie u graag 

 

   Paula 

 

Je vader blijft je vader,  

Je opa blijft je opa, 

Zo eigen en vertrouwd. 

Je wilt hem niet graag missen, omdat je van hem houdt. 

Maar eens dan komt de dag, dat je hem moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt 

een traan. 

   de kinderen en kleinkinderen 

 

Als sterren konden spreken. Als sterren konden zien. 

Zou opa dan vanavond heel eventjes misschien, naar 

ons willen zwaaien en twinkelen als groet. 

Zodat wij hier beneden weten, met opa is alles goed.  

   de achterkleinkinderen 



 _________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 
1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of uw stil gebaar. 

† 
 

Dankbare herinnering aan 
 

De heer 

Marcel Van Assche 
 

Echtgenoot van Paula Piessens  
 

° Hombeek op 3 november 1929 

† Mechelen op 11 januari 2016 


