
Lieve Ma, Bomma  
Verwacht maar … toch onverwachts ben je van  
ons heengegaan. 
Het doet veel pijn je af te geven. 
Doorheen een leven van hard werken,  
gaf je je 8 kinderen gelijke kansen. 
Voor de kleinkinderen en achterkleinkinderen  
was je die lieve bomma waar ze zoveel van hielden. 
 
Je stoel aan onze tafel zal nu op zondag leeg blijven.  
Onze dagelijkse gesprekjes zijn voorbij.  
Nu moeten wij je in Gods handen geven. 
Waak van hierboven over ons. 
In ons hart zal je altijd onze liefste ma en bomma blijven. 
Bedankt voor al het goede dat je ons hebt meegegeven. 
Je bent nu bij onze Pa, Jos, Michel en Tom.  
 
Lieve kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en  
zussen, het gaat jullie goed.   
Dank je wel voor de fijne tijd.  
Zorg goed voor elkaar, ik bid nu van hier boven. 

_______ 

 
Wij danken u voor uw aanwezigheid, 
troostend woord of uw stil gebaar. 



 ________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba, 

1880 Kapelle-op-den-Bos - 2811 Hombeek Mechelen - Tel. 015-20.40.45 

Met tranen in ons hart laten we je vrij 
Het afscheid doet pijn, toch zijn we dankbaar 

om wat je voor ons was 
 

† 
 

Mevrouw 

Amelie Selleslagh 

Weduwe van Guilielmus Spoelders 

 

° Leest op 3 augustus 1920 

† Zemst op 30 november 2014 


