
 

Lieve Moeke, 

 

Je leven is nu voorbij, je hebt je strijd gestreden. 

Blij zijn wij, dat je niet te veel hebt geleden. 

Dapper was je tot je laatste adem toe, moeke we weten je was moe. 

 

Dankbaar zijn we voor de �jd die we hebben gehad,  

om aan het idee te wennen, dat je er eens niet meer zal zijn. 

Ook al doet dat idee zoveel pijn. 

 

Dankbaar voor de �jd dat je bij ons bent geweest, en dat je iedereen 

hebt weten op te beuren, ook al waren ze bevreesd. 

Hierdoor heb je voor velen de drempel om te komen weten te  

verlagen en door jouw moed en je persoonlijkheid, zullen we dit  

verlies beter kunnen dragen. 

 

Dankbaar dat je de �jd hebt gekregen om nog aan iedereen te zeggen 

wat je wou. De valies die je meeneemt vol met mooie herinneringen. 

"Echt jou". 

 

Gesterkt zijn wij door jou doorze%ngsvermogen en je lach. 

Moeke, bedankt voor alles. 

 

"Het is goed zo" 



Wij danken u voor uw aanwezigheid, 

troostend woord of stil gebaar. 

________________________________________________________________________________________________________ 

Uitvaartverzorging De Wit Sonja bvba 
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